Trio verandert museum in operatheater

Recensie

Karin Strobos (mezzoso-
praan), Felicia van den End
(fluit) en Daria van den
Bercken (piano) met wer-
ken van Rossini, Massenet,
Hué, Fauré, Dramm en De
Falla. Gehoord: 3/10, De
Cruquius.

Cruquius * De intieme Water-
schapszaal van het Cruquiusmuse-
um leek vrijdag warempel even een
kolkend operatheater. Mezzoso-
praan Karin Strobos had een dagje
vrijaf gekregen van de Opera van
Essen. Nu bracht ze in Cruquius
het publiek in extase met vocale
capriolen en aansprekend acteren.
Rondtollend in stem en gebaar riep
ze de doodgoeie Assepoester tot

leven, die aan het eind van Rossi-
ni’s opera ‘Cenerentola’ haar
droomprins mag trouwen. Even
makkelijk kroop ze in de huid van
de onweerstaanbare ‘femme fatale’
Carmen of een tot tranen toe ge-
roerde Charlotte uit ‘Werther’ van
Massenet. Ze schurkte wulps langs
de ronding van de vleugel en
schreeuwde het uit van liefdesver-
driet in de “‘Siete canciones’ van
Manuel de Falla.

Strobos deed dat niet allemaal in
haar eentje, maar samen met de
warmbloedige pianiste Daria van
den Bercken en de fantasierijke
fluitiste Felicia van den End.

De drie werden ooit bij elkaar
gebracht voor de serie Het Debuut.
Het klikte zo goed dat ze, ondanks
bloeiende solocarriéres en een
beperkt repertoire, samen zijn
blijven optreden.

Het zegt wat over het fluitspel van
Van den End dat ze niet in de scha-

Karin Strobos, Felicia van den End en Daria van den Bercken (vinr.).

duw van Strobos bleef. In het
sprankelende ‘Una voce poco fa’
van Rossini nam ze het voortouw

met een grote toon, dynamisch
raffinement en rijke kleurschake-
ringen. Ook in de Fantasie voor

fluit en piano van Fauré toonde ze
haar souplesse en fijnzinnige mu-
zikaliteit. Van den Bercken haalde
intussen fraaie kleuren, gepeperde
Spaanse ritmes en desolate klanken
uit haar vleugel.

Het optreden van de drie dames
begon vooral lichtvoetig, charmant
en sensitief. Eensgezind mijmer-
den ze in een impressionistisch
lied van de vergeten componist
Georges Hué. De mooie samenwer-

. . king van de drie musici werd mis-

schien wel het best gevangen in ‘La
fée aux chansons’ van Fauré in een
bewerking van Wijnand van Klave-
ren. Daarin leert een fee de vogels
hun liedjes zingen. Strobos kwet-
terde erop los in een bos dat door
Van den Bercken en Van den End
werd gevuld met uitbundig flui-
tende vogels.

Winand van de Kamp
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